Aan het Fnidsen 33-39, verscholen, niet zichtbaar vanaf de straat en gebouwd achter de huizen,
staat onze wonderschone schuilkerk uit 1659.

Wij zijn een levendige gemeente waar mensen zich sinds jaar en dag thuis voelen, met
zondagsdiensten, gespreksgroepen en voor- en najaarslezingen welke veel bezoekers, ook van
buiten de kerk, trekken. De predikant gaat eens in de maand voor, maar ook op dagen zoals
Kerst en Pasen.

Naast de zondagse diensten, uitgezonden via de kerkomroep, houden we éénmaal per maand
een "Op Adem Komen” viering, een initiatief van mensen van verschillende kerkelijke komaf.
Met deze meditatieve vieringen willen wij een open huis bieden voor ieder die geboeid wordt
door verhalen, poézie, muziek en Gods mysterie daarin.

Oude en nieuwe geluiden klinken samen en versterken elkaar als stemmen van een enkel koor,
zoekend naar vormen en woorden die recht doen aan de bij velen veranderende geloofsbeleving.

Onze kerk is een plaats met een breder perspectief: niet alleen een plaats van vieringen, maar
ook van lezingen, concerten, bijeenkomsten, culturele activiteiten en exposities.

Wij zoeken een remonstrants/vrijzinnig predikant

Wij zoeken een vrijzinnig predikant (proponent) m/v voor 0,4 fte die het Remonstrants
gedachtengoed een welwillend hart toedraagt, de gemeente enthousiast kan meenemen naar
een bestendige toekomst en dit eigentijds kan vormgeven, weet te inspireren, verhalen kan
vertellen die perspectief bieden op geestelijke verdieping in een maatschappelijk onrustige tijd
en zich in wil zetten voor pastorale zorg, ondersteund door vrijwilligers. Daarnaast is hij/zij jong
van geest, initiatiefrijk, ruimdenkend, enthousiasmerend en een verbinder.

In gezamenlijk overleg kan er een pakket van werkzaamheden afgesproken worden.

Onze gemeente telt ruim 100 leden, vrienden en belangstellenden. Velen van hen doen
vrijwilligerswerk ten behoeve van kerk en gemeente.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: alkmaar.remonstranten.nl

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de traktementsregeling voor predikanten.
Een kerkordelijk gesprek kan onderdeel zijn van de procedure.

Bent u een remonstrants/vrijzinnig predikant (proponent), wilt u zich binden aan onze
gemeente en voelt u zich aangesproken door het profiel?
Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren en horen we graag wat u aanspreekt.

Mocht u belangstelling hebben dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief voor 15 maart 2024

U kunt deze sturen naar de secretaris van de kerkenraad:
Maarten van der Wal, J.A. Rddeckerweg 47 1871 CJ Schoorl. Mailadres: wal2000@xs4all.nl

Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen naar:
Pauline van Veen: telefoon 072-5110868. Mailadres: pauline.vanveen@xs4all.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 en 17 april 2024





