BIJEENKOMST

Zin in de Samenleving

31 mei 2025 in Huizen

Met wie waren we?

Op een warme zaterdag trokken ruim 20 vrijzinnigen uit 11 afdelingen naar De
Engel om elkaar te ontmoeten en met elkaar bij te praten. In de intieme mooie
ruimte van de kapel vertelden we elkaar aan de hand van kleine tekeningetjes hoe
we naar de ontwikkelingen in de samenleving kijken en wat ons persoonlijk
bezighoudt. We leerden elkaar weer wat beter kennen.

Bijpraten over het programma

Ward en Lia hadden al even geen gelegenheid gehad om met de afdelingen te
delen wat hen in het programma overkomt en hoe het denken over de relevantie
van vrijzinnigheid voor de toekomst zich bij hen ontwikkelt. Duidelijk is dat het
programma buiten de deur enorm resoneert. Vrijzinnigen Nederland is veelvuldig
in de publiciteit en er ontstaan nieuwe verrassende samenwerkingen. Zij deelden
twee spannende en misschien ook wel fundamentele inzichten die alles te maken
hebben met de vraag: wat betekent het om in deze tijd een vrijzinnige afdeling te
zijn?

Het eerste inzicht gaat over je mindset. Bij vernieuwing en denken over de
toekomst ben je al gauw bezig met nadenken over hoe je je zaal weer vol krijgt,
hoe je nieuwe doelgroepen vindt. Samuel Wells, een Engelse priester die daar heel
goed in is, vertelt steeds maar weer dat dit niet de juiste mindset is. Volgens hem
begint alles met de vraag: hoe ben ik tot zegen voor deze wijk, voor dit dorp? Een
subtiele maar cruciale omkering!
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‘Wat wordt de naam
van ons kerkje?’

Leden van De Engel -
Vrijzinnig Huizen waren lange
tijd op zoek naar een naam
voor hun kerkje. Een naam die
duidelijk zou maken wie zij
zijn: een eigentijdse
gemeenschap die graag vrij
omgaat met hoe en wat je
gelooft. Toen dwarrelde uit
een opengeslagen boek plots
een oude kerstkaart met een
engel naar beneden, getekend
door Dana van 4 jaar. De naam
voor ons kerkgebouw was
gevonden: De Engel. De naam
Dana betekent ‘kind van het
licht’. Is dat geen toeval?
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Het tweede inzicht ontstond gaandeweg en vooral bij het doordenken van wat
Laurens ten Kate aanreikt in Zin in de Samenleving maar ook in zijn nieuwe boek dat
hij onlangs presenteerde op een conferentie waar ook Ward en Lia een workshop
verzorgden.

Wij, als Vrijzinnigen Nederland maar ook als mensen van onze tijd, zijn onderdeel van
een maatschappelijke ontwikkeling die heel diep gaat. De afgelopen decennia waren
eigenlijk heel ‘vrijzinnig’: individualisme, kritisch denken, persoonlijke vrijheid zijn
normaal geworden. Sommige vrijzinnigen zeggen daarom: onze missie is geslaagd,
het is niet erg als wij verdwijnen. Maar de schaduwzijden van deze ‘vrijzinnige’
leefwijze worden nu ook zichtbaar. De eenzaamheidscijfers en die van mentale
gezondheidsklachten liegen er niet om. Sommigen zoeken houvast in een oud soort
orthodoxie: dat van Andrew Tate bijvoorbeeld. Anderen werpen zich op als

beschermer van de verworvenheden en willen koste wat kost vasthouden aan wat er
nu is. Maar is de samenleving gebaat bij ‘terug naar’ of ‘nog meer van ditzelfde’? De

spannende gedachte die dit oproept: als het antwoord twee keer ‘nee’ is en we aan
het einde van een idee zijn gekomen - zoals Laurens betoogt en wat Ward en Lia aan
het denken zette - wat is dan in onze samenleving de weg vooruit en wat betekent dit
dan voor een vrijzinnige afdeling juist in deze tijd? Iets om verder te doordenken.

Op 20 september 2025 is er een bijeenkomst met als insteek: Werken
WERKEN MET BEPERKTE met beperkte middelen. Wat kun je doen? in de Parklaankerk in
MIDDELEN: WAT KUN JE DOEN? Driebergen-Rijsenburg. Je bent van harte welkom, meld je aan door te
mailen naar bureau@vrijzinnigen.nl.

Ervaringen uit de afdelingen

Intussen zijn afdelingen praktisch aan de slag onder andere met het vertalen van de observaties

in Zin in de Samenleving naar de eigen situatie.

Ervaringen in Bennekom (Hans Bouwmeester)

De afgelopen tijd hebben we de opdracht van de Bennekomse av om te
vernieuwen serieus opgepakt. Zo is, volgens afspraak met de av, de
website vernieuwd. In dat proces is intensief gezocht naar taal die
aansluit bij mensen die de vrijzinnigheid niet kennen - en dus ook het
door ons gebruikte jargon niet snappen - en die tegelijkertijd recht doet
aan de vrijzinnige waarden en wortels. Op de website zie je het resultaat

tot nog toe. Het is work in progress en het proces vraagt behoorlijk wat

van ons als bestuur. Taal is belangrijk en het roept heel wat op bij een
groep mensen als je daar iets aan verandert.

Melvin Vlot is, onder meer met subsidie van de landelijke vereniging, aangetrokken als ‘jongerenwerker’. Hij is kunstenaar en
studeerde theologie aan de CHE. Samen met mensen uit zijn netwerk organiseert hij projecten zoals een fotoproject met
mensen uit de afdeling en mensen uit het dorp. Die foto’s met tekst staan in de tuin en regelmatig lopen mensen die een
ommetje maken even door de tuin langs de foto’s. Maar ook Zachtzinnig, een concert met verschillende performances door
mensen uit het netwerk van Melvin en leden van de afdeling waarin zachtheid, echtheid en kwetsbaarheid opgezocht worden.
Uit deze projecten leren wij dat de jonge mensen die Melvin aantrekt, en Melvin zelf trouwens ook, graag iets déen en samen
met ons iets willen creéren.


mailto:bureau@vrijzinnigen.nl
https://deontmoetingbennekom.nl/
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Ervaringen in Bloemendaal (Petra Wieringa, Greet Doornenbal, Stéphanie Blom)

De Kapel Bloemendaal heeft 2 jaar geleden na een bestuurscrisis een doorstart
gemaakt. Waarna we onszelf hebben beziggehouden met de vraag hoe wij beter
kunnen aansluiten op de huidige vraag naar zingeving in onze lokale gemeenschap.
We hebben Stéphanie, innovatiemedewerker, met hulp van de landelijke vereniging
aangetrokken voor 1,5 jaar, 10 uur per week. De laatste maanden zijn we op zoek
gegaan naar externe, domein overstijgende samenwerkingen. We voegden ons in het
maatschappelijk netwerk in onze buurt en legden contact met wethouders,
gemeenten, vrijwilligersplatforms en welzijnsorganisaties. Zo zijn we een Tuinproject
gestart met een activiteitencentrum voor “mensen met een haperend brein” na
succesvolle fondsenwerving (€ 11.500), zodat zij een plek hebben waar ze
rollatorvriendelijk kunnen tuinieren en wij iets kunnen betekenen voor onze buurt.
Voor het vinden van vrijwilligers zijn er diverse online platforms waar je oproepen
kunt plaatsen, zoals de lokale Vrijwilligerscentrale (heeft iedere gemeente) en

‘Erfgoedvrijwilliger.nl’. Daar hebben wij een aantal fijne vrijwilligers aan over
gehouden: voor de tuin, een klusjesman en in de rol van koster/gastdame. Berichten
plaatsen via de app Nextdoor brengt ons ook veel nieuwe aanwinst, zowel bezoekers
als vrijwilligers. Realiseer je wel dat er niet één goed antwoord of route is. Wij

experimenteren, onderzoeken en proberen dingen uit. Sommige dingen werken wel,
sommige niet en dat is ook oké.

Hoe verder?

Na een gesprek over deze dingen en een evaluatierondje spreken we af dat
we de komende tijd met enige regelmatig, zeg ongeveer 3 of 4 keer per jaar,
bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten, te leren van elkaar, aanvullende
input uit het programma Structuren van Zingeving te krijgen en elkaar te
bemoedigen en te steunen. Het landelijk bestuur zal daarvoor het initiatief
nemen. Daarnaast kan iedere afdeling die dat wil contact zoeken met Ward en
Lia om te verkennen of en hoe je samen op kunt trekken. Zij zullen jullie
overigens ook zelf opzoeken vanwege hun belangstelling voor de kapellen als
heilige ruimten. En je kunt natuurlijk elkaars programma opvragen of je
aanmelden voor elkaars nieuwsbrief voor inspiratie.

Op 20 september 2025 is er een bijeenkomst met als insteek: Werken met
beperkte middelen. Wat kun je doen? in de Parklaankerk in Driebergen-
Rijsenburg. Je bent van harte welkom, meld je aan door te mailen naar
bureau@vrijzinnigen.nl.

Dank!

Dank allemaal voor je aanwezigheid en bijdrage aan deze waardevolle
ontmoeting. Maarten, Marilou en Janny, dank voor jullie hele gastvrije
ontvangst.



https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/
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