Drie jaar geleden zou ik al de Preek van de Leek geven.

Ik weet nog dat ik op Pinksteren destijds in de kerk zat.

Helene Westerik vertelde toen dat er vijftig dagen zitten tussen
Pasen en Pinksteren. Dat raakte me: ik werd dat jaar zelf vijftig in
november. Hoe bijzonder zou het zijn om in dat jaar ook mijn eigen
Preek van de Leek te mogen geven?

Maar het leven had andere plannen. Mijn vader werd ziek en
overleed op 10 oktober. Toen ik vijftig werd, had ik net afscheid van
hem genomen. Het gemis was zo groot dat ik de Preek van de Leek toen niet kon geven.

In de jaren daarna volgden er andere belangrijke stappen: mijn boek schrijven, mijn onderneming
opzetten. Het was niet de tijd om in de kerk mijn verhaal te delen.

En nu, drie jaar later, mag ik alsnog de Preek van de Leek geven.
Het thema is levenslust. Kom je ook?

Mathilda van den Hof



